Woensdag 19 februari

Een muzikaal Onze Vader
Met Jan Willem Scheurwater

Een muzikaal Onze Vader

Het Onze Vader is HET gebed in de zondagse
vieringen. Als je in het buitenland een kerk
bezoekt en je kent de taal van het land niet, heb
je toch een gevoel van herkenning op het
moment dat het Onze Vader gebeden wordt. Je
weet het gewoon zeker, ze bidden nu het Onze
Vader.

De eeuwen door hebben allerlei componisten
het Onze Vader ook op muziek gezet: voor in
de liturgie en voor in de concertzaal. We gaan
een avond luisteren naar het Onze Vader de
eeuwen door: van barok tot romantiek tot
minder klassieke muziek. Van eerbiedig, vredig
tot hemelbestormend. Van biddend en zingend
in de liturgie tot klagend en beklemmend aan
een oorlogsfront.

Zo zullen we merken dat het Onze Vader een
gebed is waar muziek in zit en bij heel het leven
past: bij rijkdom en armoede, voor- en
tegenspoed, gezondheid en ziekte, oorlog en
vrede, leven en dood.

Telkens korte stukken muziek met uitleg en
gesprek erover.

Woensdag 12 maart

Dichtbundel “Ongelooflijk”
Door Rob van Uden

De psalmen geven alle aanleiding om te
schrijven over zin en onzin, over voorspoed en
tegenslag, liefde en verlangen; vreugde, woede
en haat. De psalmen zijn persoonlijk, maar ook
algemeen. Ze hebben een open oog voor de
samenleving. De psalmen bleken voor Rob van
Uden “een ideale bron om te dichten over
ongeloof, twijfel en zelfs— in zijn eigen

woorden — over geloof.” Vanuit deze Bijbelse
inspiratie laten de gedichten in Ongelooflijk zien
dat de hedendaagse ongelovige, de twijfelaar en
de gelovige dichter bij elkaar staan dan je in
eerste instantie zou denken. De gedichten
overbruggen tegenstellingen. In de

dichtbundel Ongelooflijk passeren allerhande
levensvragen en actuele onderwerpen zoals
onverschilligheid, rellen en verbinding;
digitalisering, social media en communicatie;
complotten, manipulatie en waarachtigheid;
ziekte, dementie en mantelzorg; landbouw,
klimaat en duurzaamheid; Black lives matter,
LHBTIQ+ en diversiteit. Rob van Uden gaat met
ons in gesprek over zijn dichtbundel.

Woensdag 16 april

Diaconale maaltijd

Straattandarts

De traditie is dat we op woensdag in de Goede
Week een Diaconale maaltijd houden. We koken
een sobere maaltijd en de gasten geven een
vrijwillige bijdrage voor de maaltijd en het goede
doel. Deze keer is het doel de Straattandarts
Breda.

De Stichting Straattandarts Breda wil graag
tandheelkundige zorg toegankelijker maken. Zo
zal er 40 dagen per jaar een tandarts basale
tandheelkundige zorg leveren (met 0.a. dank aan
gemeente Bredal!). Het doel is de mond pijn- en
ontstekingsvrij te maken met basismiddelen.
Wanneer er voldoende donaties zijn kunnen ze
de zorg verder uitbreiden, zodat ze bijvoorbeeld
ook een plaatje (= een partieel kunstgebitje)
kunnen maken voor de ontbrekende tanden/
kiezen.

Voor wie is de straattandarts?

Niet iedereen heeft toegang tot de Straattandarts
Breda. Voor de inwoners van gemeente Breda
die in aanmerking willen komen vindt een
toetsing plaats op basis van beschikbare
financiéle middelen en/ of gedrag. Een
hulpverlener kan een patiént aanmelden voor
een intake. Op dit moment zijn dat SMO Breda,
IMW, Annahuis, Stichting de Herberg en
Mondiaal.

Er zal tidens de intake worden aetoetst of men

Straattandarts
Breda




Woensdag 21 mei

Stichting Emmaus
uit Langeweg

De Leerhuisavond zal in het teken staan van de
stichting Emmais-Langeweg. Emmaus-Langeweg
is onderdeel van een wereldwijde beweging,
opgericht in 1949. Het eerste doel was onderdak
geven aan de vele dak- en thuislozen in het
naoorlogse Parijs. Door vodden te rapen en weer
te verkopen, lukte het mensen met verschillende
achtergronden aan elkaar te verbinden, de
groepen een bestaan te bieden en mensen hun
eigenwaarde terug te geven. Er werd een regel
opgesteld welke voor de

huidige woonwerkgemeenschappen nog steeds
geldt: We zullen niet accepteren dat we in ons
bestaan afhankelijk zijn van iets anders dan ons
eigen werk.

Emmauis-Langeweg is nhu een woon- en
werkgemeenschap voor dak- en thuislozen die
met name actief is op het gebied van
kringloopactiviteiten (een kringloopwinkel in
Breda, een kringloopmarkt in Langeweg en ook
online-activiteiten op dit gebied.

Zij willen mensen zonder thuis, huis of houvast de
kans bieden hun leven weer op de rails te krijgen.

Woon-'Werkgemeenschap & Kringloog

za' enma

Zaterdag in juni

We willen deze zaterdag een uitje
organiseren. Bij het maken van deze
flyer was er nog te weinig bekend om
hier al te publiceren.

Houdt de Samen en Samen op Zondag
in de gaten!

Oecumenisch Leerhuis

Het leerhuis wordt georganiseerd door:
Parochiekern Bethlehem
(Augustinusparochie) en de Protestantse
Wijkgemeente in de Markuskerk en in de
Lucaskerk in Breda.

Meer info op:

www.pknbreda.nl
www.augustinusparochiebreda.nl

De avonden worden gehouden in de
Lucaskerk

Tweeschaar 125

4822 AS Breda

Elke leerhuisavond begint om 18.00
uur met een gezamenlijke maaltijd. De
kosten hiervoor zijn 5,50 euro.

Om 20.00 uur wordt begonnen met het
thema van de avond. Voor de
leerhuisavonden wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.

Aan beide onderdelen van de avond
kunt u afzonderlijk meedoen. Voor de
maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat
kan via de intekenlijst in de Lucaskerk
of via www.PKNBreda.nl/formulier
uiterlijk op de zondagavond vA6r de
leerhuisavond.



http://www.augustinusparochiebreda.nl/
https://www.emmaus-langeweg.nl/woon-werkgemeenschap/
http://www.pknbreda.nl/formulier
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